
Orde van dienst 21 december 2025 Hoeksteen  

Vierde advent ‘Dauw, hemel, van omhoog gerechtigheid’ (Jes 45:8) 

Zijn naam: Immanuël 

 

 
Welkom en aansteken adventskaarsen 
Aanvangslied: antifoon 432D (voorganger solo) psalm 19: 1 en 3 (in nieuwe 
psalmberijming zie onder, maar gebruikelijke melodie) antifoon 432D (solo) 
Stilte 
Bemoediging en drempelgebed: 
voorganger   Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
ALLEN   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Uw licht breekt door 
    en alles wordt anders 
    maar wij willen niet anders 
    WEK ONS OP 
    om te leven naar uw licht 
    WEK ONS OP 
    om te breken wat ons tegenhoudt 
    WEK ONS OP   
    om de weg van uw Koninkrijk te gaan 
    vervul ons met vreugde 
    om uw licht in onze nacht 
    het licht van Jezus Christus 
    dat wij bereid zijn hem te ontvangen 
    vandaag en morgen 
    en alle dagen 
    AMEN 
  



Lied 441: 1 en 6 Hoe zal ik U ontvangen       
Kyriegebed 
Adventslied 437: 1, 2, 6 Kom tot ons, scheur de hemelen, heer 
Gebed van deze vierde adventszondag ‘Dauwt, hemelen’ 
Schriftlezing Jesaja 7: 1-17 
Lied 460: 1, 4, 5, 6 De nacht loopt ten einde 
Schriftlezing Matteüs 1: 18-25 
Lied 433: 1, 2, 4, 5 Kom tot ons, de wereld wacht 
Uitleg en verkondiging 
Lied 466: 3 en 7 Ja kom, Gij wortel Isaï 
Collecten: er zijn twee collecten waarvan het doel door de diaken wordt 
aangekondigd 
Dankgebed en voorbeden, onze Vader  
Lied 445: 1 en 4 De nacht is haast ten einde 
Zegen 
 
Psalm 19 Nieuwe Psalmberijming 
 
1. De hemel prijst de HEER; 
hij geeft welluidend eer, 
hij prijst zijn scheppingskracht. 
De dag vertelt de dag 
hoeveel Gods hand vermag; 
de nacht spreekt tot de nacht. 
Al klinkt er ook geen woord, 
toch wordt hun stem gehoord 
zelfs bij de verste volken. 
Geen klank wordt er verspreid, 
toch hoort men wereldwijd 
hoe zij Gods lof vertolken. 
 
3. Volkomen is Gods wet: 
een boodschap zonder smet, 
een goed getuigenis, 
een woord dat wijsheid geeft 
aan wie gehoorzaam leeft, 
aan wie eenvoudig is. 
Wat Hij van ons verwacht 
geeft nieuwe levenskracht; 
het maakt ons opgetogen. 
Recht is het woord van God, 
loepzuiver zijn gebod: 
een licht voor onze ogen. 


